
Bloemenkraal voor Elke 
 

10 oktober 2014 begon Elke (toen 3 jaar) aan haar KanjerKetting. Tijdens de grootste 

schrik van ons leven kregen we ook de KanjerKetting. Eerst wisten we niet zo goed wat 

we er van moesten vinden en schrokken we van de lengte van de kettingen van andere 

kinderen. Maar al snel werd hij voor ons hele gezin super waardevol. 

Het was fijn om ieder behandelmoment af te sluiten met de kralen. Goed om samen 

terug te kunnen kijken naar wat al geweest is. En super om aan anderen een beetje te 

kunnen laten zien wat Elke meemaakte. 

 

Elke is zo ontzettend trots op haar ketting! Op 14 oktober van dit jaar mocht ze dan 

eindelijk de bloemenkraal aan de ketting doen. En dat hebben we knallend gevierd met 

bloemenkraal-cakejes, taart, medailles voor de klas en een knallend einde-

behandelingsfeest. Daar moest natuurlijk wel de ketting worden geshowd met 

uitlegkaartjes van de belangrijkste kralen voor Elke. 

 

 
 

Dankzij gulle giften van de gasten kunnen we ook nog €1000 doneren voor dit prachtige 

initiatief, de KanjerKetting! Met het geld adopteren we de sondevoedingskraal. 

Dank jullie wel! 


